
 

 

Jaarverslag vliegvisvereniging Flevovlieg. 

Sinds 2015 opereren wij onder de vlag van de HVLD, waardoor wij nu ook een beroep 

kunnen doen op de HVLD voor wat betreft de huur van de Brink alsmede het uitnodigen va 

een gastspreker  waarbij wij weer kennis opdoen van verschillende soorten vliegen. 

Vliegen die worden opgebouwd uit diverse materialen van veren tot aan kerstversiering.  Dit 

jaar lag het thema enigszins op het bouwen van streamers  voor de snoek.  Als gastspreker 

hadden wij Erik van de Hoek (alias Eric de Noorman) uit Soest uitgenodigd. Het was een 

leerzame avond die naast het binden van de streamers t.b.v. het snoeken ons wegwijs heeft 

gemaakt in Noorwegen. Een prachtig land waar de vliegvisser zijn hart kan ophalen. Alle 

onderwerpen die voor een vakantie aan het visrijke Noorwegen  kwamen aan de orde.  

Iedere dinsdagavond in de herfst- en wintermaanden komen we bijeen in buurthuis de Brink.  

Soms zijn het gewoon gezellige avonden waarbij we allemaal onze belevenissen  op tafel 

leggen die we die week hebben meegemaakt. Uiteraard gaan we ook samen vliegen binden 

voor bepaalde soorten vis. De nieuwkomers worden dan ook wegwijs gemaakt door de oude 

rotten in het vak. Deze avonden beginnen altijd om half 8 en duren dan meestal tot half 10 - 

10 uur. In de zomermaanden gaan we naar buiten op het grasveld achter de SGL in Lelystad. 

Hier gaan we proberen het werpen onder de knie te krijgen en uiteraard ook vissen. Hierin 

zal dan ook veel afwisseling zijn.  

Afgelopen jaar ook een Open dag meegemaakt bij Toms Creek. Hierbij hebben wij de 

kinderen geholpen die ook wat meer  vragen hadden over het vliegvissen. Samen met de 

kinderen hebben we ook een aantal vliegjes gemaakt en de deelnemers waren zeer 

enthousiast. De kleden van de vereniging zijn ook een aantal keren buiten de [polder gaan 

vissen waarbij we dan moeten denken  aan  bijvoorbeeld Oostvoorne. Hier hebben we dan 

ook overnacht  helaas was de vangst niet om over naar huis te schrijven.  De vangsten in de 

wateren van Flevoland waren best goed te noemen er waren zelf stekken in de bebouwde 

kom die geweldig waren. Het snoeken is het afgelopen jaar wat minder geweest hetgeen 

naar onze mening is te feiten aan het maaigedrag van de gemeente. 

Voor het komend jaar zijn de verwachtingen weer hoog gespannen. Graag zouden wij ook 

weer wat nieuwe leden willen verwelkomen. Komt u rustig eens een avond naar de Brink op 

de dinsdagavond, dan kunt u zelf eens zien hoe het er aan toe gaat. Wij hebben voor de 

beginners wat spullen zodat u ook direct mee kunt doen.  Graag zien wij u dan ook op een 

van onze avonden. 

Het bestuur van de Vliegvis vereniging  "de Flevovlieg"  


